
Geniet in het vroege voorjaar van mooie violen. 

De winter drukt zijn stempel op de tuin. 

Alle kuipplanten zijn opgeborgen en 

de meeste  planten in de border 

hebben zich teruggetrokken in de 

grond. Ook de bomen en struiken 

zijn in wintertooi: kaal. Planten die 

weer wat kleur in de tuin kunnen 

brengen zijn de violen. Ze trekken 

zich weinig aan van het slechte 

weer en bloeien aan een stuk door 

en mocht het toch gaan vriezen dan 

gaan ze plat liggen op de grond. 

Wanneer de vorstperiode voorbij is 

gaan ze weer rechtop staan en bloeien ze lustig verder. De 

lengte van de bloeiperiode is 

afhankelijk van de warmte 

tot juni. En wanneer men de 

uitgebloeide bloemen 

verwijdert blijven de 

struiken bloemen 

produceren. Viooltjes zijn 

planten voor een gematigd 

klimaat en staan bij 

voorkeur op een plaats in 

de halfschaduw, maar in 

de winter is een plek in de 

zon best mogelijk. 

De keuze in violen wordt steeds groter en ze verschillen 

allemaal in kleur, vorm, tekening en geur. 

Bovendien kan men nog een 

keuze maken uit 

grootbloemige en 

kleinbloemige 

violen.  

Deze eenjarige 

violen kan men ook 

in potten of bakken 

planten en geven dan 

een vrolijke noot in de 

saaie winter Wanneer men 

gebruik maakt van Cool Wave 

violen wordt de hangpot bedekt met bloemen en is deze 

niet meer te zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Geniet in het voorjaar van mooie primula’s. 

Tot de planten die weer vroeg sfeer in de tuin brengen 

behoren ook de primula’s. In mijn jonge jaren  (jaren 50 

van de vorige eeuw) kende ik alleen maar de sleutelbloem 

en om die in de tuin te krijgen 

werden planten uit  het bos 

gehaald. Daar stonden ze op 

bepaalde plekken, dus niet 

overal in het bos.  Op de plekken 

waar ze stonden was veel 

schaduw en de grond was licht 

zuur en humusrijk door de vele 

eeuwen dat er bladeren verteerd waren. (Die wijsheid 

leerde ik van mijn vader). Helaas zijn ze nu (jaren 20 van 

de eenentwintigste eeuw) helemaal verdwenen, maar 

gelukkig zijn er door kruising heel veel primula’s 

(Sleutelbloemen) ontstaan. De oorspronkelijke 

sleutelbloem bestond maar in een kleur: geel, maar thans 

zijn er ontzettend veel variaties. 

 In het voorjaar wordt mijn bordertuin opgefleurd 

door violen en primula’s. Deze plant ik in het najaar, 

wanneer de tuin winterklaar gemaakt is. De soort die ik 

plant is de winterharde primula acaulis. Deze primula kan 

de winters zoals we die tegenwoordig kennen goed aan.  

De planten kunnen enkele jaren op dezelfde plek blijven 

staan, maar daarna bloeien ze niet meer zo weelderig. Ik 

haal de planten in de herfst uit de grond, verwijder een 

gedeelte van de wortelstok, deel ze in enkele stukken en 

plant ze weer opnieuw. Dat kan gemakkelijk in de herfst  

omdat de grond nog warm genoeg is. Bovendien staan er 

in het najaar  in de tuin diverse jonge plantjes want deze 

primula’s zaaien zichzelf uit.  

 Afhankelijk van de temperatuur in het voorjaar 

bloeien de primula’s al vanaf maart. In mei bloeien ze vaak 

nog, maar dan krijgen ze in de border concurrentie van 

zomerbloeiers en verdwijnen ze onder de nieuwe planten. 

In een zomer met voldoende regen is dat geen probleem, 

maar wanneer de zomer lang, heet en droog is trekken ze 

zich terug in de grond, om in het najaar vaak weer 

tevoorschijn te komen. Een standplaats in de volle zon 

kunnen ze niet waarderen en dan zijn ze ook vaak een 

prooi van spintmijten.  

 

 

 

 

 

 

 

Deze kleinbloemige 

violen (Viola 

cornuta) bloeien 

van  najaar tot en 

met voorjaar. 

De grootbloemige 

wittrckiana bloeit  vroeg in 

het voorjaar. 

Primula komt van het 

woord primus en 

betekent eerste.  Het is 

een van de eerste 

bloeiers in het 

voorjaar. 

Toch is het bij het kopen van violen even oppassen. 

De kwaliteit is belangrijk bij het kopen van violen en 

dan gaat het voornamelijk over de manier waarop ze 

gekweekt zijn. Wanneer ik in een tuincentrum loop 

en zie daar de te snel opgekweekte violen staan 

besluit ik ze niet te kopen. Ze zijn veel te zwak om 

met succes in de tuin te staan. Net zoals je bij kippen 

kunt spreken van “plofkippen” zo kun je ook spreken 

van ”plofviolen”. Primula=de eerste. 


